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‘Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig 
worden en tot kennis van de waarheid komen‘ (1 Timotheüs 2: 3 en 4). 

 
Broeder Andrew 
In Terneuzen kwam ik de Indische zeeman Andrew tegen. 
Hij zag hoe ik op een tafel Bijbels, mutsen en ander 
evangelisatiemateriaal legde.  
Er kwamen zeemannen die vroegen: ‘What is your 
business?’ of te wel ‘Wat komt u hier verkopen?’ Meestal 
wijs ik dan omhoog en zeg dat ik in de naam van de 
allerhoogste God kom om hen te bemoedigen op hun 
zeereis. Zo ook hier. Vaak zijn de zeelui verbaasd wanneer 
ik uitleg dat er christenen zijn die aan hen denken.  
Andrew hield mij op een afstand goed in de gaten. Toen zijn 

collega’s weer vertrokken waren met mutsen en ander 
evangelisatiemateriaal, kwam hij naar mij toelopen en vertelde dat 
hij ook christen is. Ik stak mijn hand naar hem uit en vroeg 
‘Broeder, ben je de enige op het schip?’ Andrew knikte en ik wist 
genoeg. Broeder Andrew kon zijn hart luchten en we konden het 
samen bij de Heer brengen. Hij ervoer duidelijk rust en er 
verscheen een glimlach op zijn gezicht. Deze ontmoeting in 
aanwezigheid van de Heer deed ons beiden goed. 
Zo werden deze broeder en ik bemoedigd. 

 
Trotse vader 
Op een schip kwam ik Peter tegen. We raakten in gesprek. Ik 
vroeg hem naar zijn werk en zijn gezin. Hij vertelde mij trots dat 
hij sinds 1½ maand vader is en bij de geboorte van zijn zoontje 
thuis was. Dat was natuurlijk geweldig. Veel zeemannen zijn niet 
bij de geboorte van hun kinderen aanwezig. Zie hem eens 
glunderen als hij een foto van de kleine toont!  
In de drukte van zijn werk had ik even tijd en interesse voor 
hem. Hierdoor vond Peter een luisterend oor. Ook mocht ik voor 
hem en zijn gezin bidden. Na afloop van ons gesprek kon ik hem 
een knuffeldier geven met een Engelse kinderbijbel.  
Ik hoop en bid dat Peter door deze ontmoeting iets van onze 
vrijgevige God heeft mogen ervaren die in genade ook hem en 
zijn gezin op het oog heeft! 



Welkom! 
Vaak hebben de zeevarenden het druk in de haven. Op een schip in Terneuzen moest ik meer dan een 
half uur wachten voordat de mannen binnengedruppeld kwamen. En eerlijk gezegd, als je niemand in 
de kantine ziet verschijnen, kan wachten lang duren. Maar het was voor hen en voor mij meer dan de 
moeite waard. Er werden mutsen, Bijbels en kalenders meegenomen. Ook heb ik in deze lijdenstijd met 
verschillende mensen gesproken over het verzoeningswerk van onze Heer en Heiland. 

 
Wilt u danken voor …  

• de vele Bijbels, kalenders, mutsen en knuffeldieren die uitgedeeld zijn; 

• de evangelisatietoerusting die ik heb mogen geven in verband met de Passion die dit jaar in 
Terneuzen gehouden zal worden; 

• de gastvrijheid, de openheid en de dankbaarheid voor Gods Woord die ik steeds weer mag 
ervaren wanneer ik de zeevarenden bezoek. 

 
Wilt u bidden … 

• om Gods leiding en bescherming bij het evangeliseren op de schepen; 

• voor broeder Andrew dat hij ook in de andere havens broeders en zusters mag ontmoeten die 
met hem bidden;  

• voor de trotse vader Peter dat God zijn hart mag openen voor het rijke evangelie van genade 
voor zondaren, zodat hij en zijn gezin eeuwig leven mogen hebben!  

 
 
Tot slot  
Ik ben steeds weer verwonderd en dankbaar dat ik de zeevarenden die onze haven Terneuzen-Gent 
bezoeken, kan bijstaan met een luisterend oor, evangelisatiemateriaal en gebed. 
Opnieuw wil ik jullie, ook namens de zeevarenden, bedanken voor jullie gebeden en alle praktische 
hulp. Hierdoor weet ik mij gedragen en bemoedigd in het havenpastoraat en het evangeliseren op de 
schepen.  
 
Ik wens jullie een gezegend Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja!  
 
Alexander 
 
 

Wij stellen het zeer op prijs als u ons werk wilt steunen. U kunt uw gift overmaken 
op het volgende rekeningnummer: IBAN: NL73RABO0123314550 t.n.v. Stichting 
Levend Water – Havenevangelisatie (belasting aftrekbaar). 
Internationaal werkt Alexander als onbetaalde vrijwilliger met de Seamen’s 
Christian Friend Society (SCFS). 


